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Bij God telt vrijmoedigheid

door Arie van der Stoep

Een christen is een vrijmoedig mens. Hij volgt Iemand die van hem houdt en die zelfs al zijn
zonden op zich heeft genomen. Hij behoeft zich niet meer te laten tegenhouden door
herinneringen aan wat hij ooit verkeerd heeft gedaan.

Hij heeft zijn zonden beleden en zich ervan afgekeerd (‘bekeerd’). Ze zijn weg! (1) Hij gaat nu vrij-uit. (2)
Er is geen reden meer voor schuldgevoel. De schrijver van de Hebreeénbrief spoort hem aan en zegt:
Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs! (3) 'Laat je niet ontroven wat God je heeft gegeven!’

Hij zegt: ‘God wil dat je leeft uit zijn vergeving. Dat je daarom vrijmoedig voor zijn troon komt,
vrijmoedig uitkomt voor je christen-zijn en gelooft dat je anderen mag laten delen in wat je zelf hebt
ontvangen.’

Bescheidenheid of schaamtegevoel

Ik mag mijzelf en iedereen die mij aanvalt - dus ook de satan - erop wijzen dat Jezus al mijn schuld
heeft voldaan en dat niemand er nog langer recht op heeft, om mij aan mijn verleden te binden. Wie
de Zoon vrijmaakt, die is echt vrij! (4)

En dan komt er in de Hebreeénbrief nog iets achteraan, iets wat je niet zou verwachten. De schrijver
zegt: Geef dan je vrijmoedigheid niet prijs - en let nu op! - die een ruime vergelding heeft te wachten! (3)
Hij zegt niet: 'En God zal je genadig zijn,” maar: ‘En God zal je ervoor vergelden, belonen (vergelding is
beloning)!" God verheugt zich zo over je vrijmoedigheid, dat Hij je er zelfs een ruime beloning voor
geeft!

Ik behoef mij dus niet te laten tegenhouden door bescheidenheid of schaamtegevoel of door een
gevoel van mijn eigen kleinheid. Integendeel, ik mag mij realiseren: Ook een kleine christen heeft een
grote God! Die God is zo groot, dat Hij zelfs het kleinste beetje vrijmoedigheid al beloont! (5)

Uitspreken wat ik geloof

Daarom wil ik vrijmoedig zijn. (6) Ik wil leven! Met Hem! Ik wil mij niet langer laten terneerdrukken of
tegenhouden door wat ooit is geweest. Ook niet door wat mensen vinden. Ik mag zeggen: ‘Satan, ga
weg met je schuldgevoelens, je beschuldigingen. Jezus heeft mij vrijgesproken!” (7)

Ik wil mijn mond openen en naar God gaan. Ik wil Hem eren en danken en tegenover Hem uitspreken
wat ik geloof. God houdt van die vrijmoedigheid. Dat heeft een reden. Vrijmoedigheid komt namelijk
voort uit geloof. En bij God draait alles om geloof! (8)

Uit de Bijbel:

(1) Spreuken 28:13.

... wie ze (= zijn overtredingen, zonden - AvdS) belijdt en nalaat, die vindt ontferming.
Micha 7:19b.

Ja, U zult al onze zonden werpen in de diepten van de zee.



(2) Hebreeén 10:10.
Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

3) Hebreeén 10:35.
Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten.

4) Johannes 8:36.
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

5) Psalm 81:11.

Ik, de Heer, ben uw God, die u opvoerde uit het land Egypte (= diezelfde grote God - AvdS); doe uw mond
wijd open en Ik zal hem vullen.

(6) Hebreeén 4:16a.

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade (= de troon waar God genade
geeft - AvdS).

(7) Kolossenzen 2:13-14.
Ook jou heeft Hij, hoewel je dood was door je overtredingen (= zonden - AvdS) ..., levend gemaakt met
Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold ... aan het kruis....

(8) Romeinen 4:16a.
Daarom is het (alles) uit geloof, ....
Romeinen 10:11.
... Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
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